
In een serie artikelen over ‘Assen van toen en het Assen van nu’ loopt u als gast 

over een aantal eeuwenoude straten die Assen kent, bij het begin van de Vaart 

door de Kerkstraat naar de al oude Brink via de Marktstraat. Onderweg komen we 

langs diverse markante panden in de Asser binnenstad, zoals o.a. het Gratamahuis, 

’t Wapen van Drenthe, langs winkelpanden van toen en nu. En elk pand kent zijn 

eigen geschiedenis over het ontstaan, de eigenaren en de bewoners. 

 

 

In de loop van de tijd is er in het hart van Assen veel veranderd. Sommige statige 

oude gevels verdwenen achter ‘moderne’ gevels. Wie herkent in Warenhuis 

Thomas nog het vroegere Hotel Somer. Wat was de Weiersloop en waar liep het. 

En in 1865 het plan om een spoorlijn dwars door de Marktstraat 16 aan te leggen. 

Enkele oude straatnamen werden vervangen door nieuwe, zoals o.a. de 

Hanebijtersgang dat nu de Singelpassage heet en de Vaartstraat werd Marktstraat. 

Jordaan, de latere Varkensmarkt met zijn winkeltjes, is verdwenen. Het heeft in de 

jaren ’70 moeten wijken voor het Koopmansplein. 

 

 

Dat was voor de auteur Harry van Biessum aanleiding om verslag te doen van zijn 

historische zoektocht. Wat hij heeft ontdekt heeft hij in 58 publicaties vastgelegd 

Deze zijn al eens onder ‘Van Biessum Onderzoekt’ door ‘Oud Assen en 

Omgeving’ gepubliceerd. 

 

 

 

Harry is geboren en getogen in Assen, maar woont sinds 1986 in                 

Wezep, van waaruit hij zijn onderzoek deed. Mede dankzij de 

digitale toegankelijkheid van bronnen in het Drents Archief en zijn 

netwerk in Assen heeft hij veel weten op te sporen. 

 

 

 

Al die documenten met de geschiedenis van panden aan o.a. de Varkensmarkt, de 

Brink, de Kerkstraat, enkele panden aan de Vaart en de Molenweg zijn in twee 

boekwerken ondergebracht, die tot stand gekomen zijn in samenwerking met 

Broer Roorda. 

Samen hebben Broer Roorda en Harry van Biessum eerder ook al een tweetal 

belangwekkende historische boeken geschreven en uitgegeven, te weten ‘de 

Traotseweg in Assen’ en ‘Van kleyne luyden en hoge heren rondom de Cingel van 

Assen’.  

 

In deze korte stadswandeling passeren de op elkaar volgende eigenaren van de 

beschreven panden de revue. Ook komen dankzij bevolkingsregisters en de 

burgerlijke stand de bewoners in beeld. Vele foto’s van panden, plattegronden en 

personen verlevendigen en verduidelijken de geschiedenis. 

 

 

Voelt u zich te gast! Proef tegelijk het Assen van toen en het Assen van nu! 

 


